‘Israél-Palestina. De kaarten op tafel’,
door Ludo Abicht

Lezing donderdag 17 oktober 2019 te Brugge om 19u30, inloop vanaf
19u

Ludo Abicht, hoogleraar Universiteit Antwerpen, Politieke
en Sociale Wetenschappen. Docent seminarie “Midden-
Oosten”. Auteur van een aantal boeken over het conflict
tussen Israél en Palestina, onder meer:

Israél-Palestina. De kaarten op tafel (2018).

De inleiding zal gaan over de diepe en taaie wortels van het conflict (anti-
Judaisme, antisemitisme, zionisme), het ontstaan van de staat Israél en het
Palestijnse verzet daartegen; het moeizame en frustrerende “Vredesproces”

sinds de jaren 1980; het conflict vanuit
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geopolitiek internationaal standpunt; de

mogelijke scenario’s om het conflict te
beéindigen (één staat, twee staten, geen staat?).

Er zal ruim gelegenheid voorzien worden voor
vragen en discussies.

Hartelijk welkom!

Waar: Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1a, Sint-Michiels
(Brugge), schuin tegenover de Hogeschool Vives. Op 15 min
loopafstand v/h station, aan afrit E40.

Graag vooraf inschrijven: info@tegenstroom.eu
Info: 0499 22 39 81
Inkom: 10 euro




